
 

De Vissen. 

Als je tussen 19 februari en 20 maart geboren bent, ben je 
volgens de westerse astrologie geboren onder het teken 
vissen en behoor je volgens de Indianen tot de clan van de 
kikkers, die het waterelement beheersen. Als je een Vis 
bent volgens de westerse astrologie, is je totemdier de 
Wolf. Het is de tijd in de natuur van de stormwinden. Er is 
veel turbulentie in de lucht, en de winden kunnen op slag 
van richting veranderen. En ze verfrissen de bodem als 
voorbereiding voor een nieuwe lente. Als Vis behoor je tot 
de clan van de kikkers. Uit je affiniteit met het element 
water volgt al dat je diepe gevoelens hebt en je af kunt 

stemmen op dingen op alle niveaus. Je dient wel een zekere mate van volwassenheid en 
wijsheid te bereiken om de gevoelens te kunnen begrijpen en er adequaat mee om te 
kunnen gaan. Kikkers zijn ook gevoeliger dan de meeste voor de fasen van de maan. Ze zijn 
stil, als kalm water, wanneer de maan nieuw en duister is, en deinen van emotionele energie 
als de maan vol is. De Wolf is een van de voorouders van onze huis hond, sterk en gespierd, 
met gepunte oren en een dikke, ruig behaarde staart. Hun kleur varieert van wit in de 
poolstreken tot bruin tot haast zwart. In Europa zijn ze tegenwoordig vrijwel uitgeroeid en 
ook in Noord Amerika is het een bedreigde diersoort. Wolven hebben een vaste relatie met 
hun partner en paren blijven levenslang bij elkaar. De Wolf was een dier dat in hoog aanzien 
stond bij de oude stammen van Noord Europa. Hij was ook bij de Kelten een totemdier. In 
sommige tradities werd de periode tussen 19 februari en 20 maart, de periode van het teken 
Vissen dus, de Wolfmaand genoemd. De Amerikaanse Indianen associeerden de Wolf met 
bergen en hooggelegen plaatsen en beschouwden hem als een leraar en gids die de weg 
naar de heilige dingen wees. Een naaste verwant van de wolf is een coyote, de Noord 
Amerikaanse tegenhanger van de jakhals. Met zijn potsenmakerij en gewiekstheid gold de 
coyote bij sommige Indiaanse volken als heilige bedrieger. Sjamanen doen soms wel 
hetzelfde met hun vertoningen en verrassingstechnieken. Wolven zijn intuïtief en sensitief 
en hebben de behoefte een heel duidelijk eigen terrein af te bakenen. Bij het ongevraagd 
over hun grenzen heen gaan kunnen ze heel erg van slag raken. De totemplant van de Vis is 
de Weegbree. Een onaanzienlijke plantje, soms vertrapt door mensen, met enorme 
genezende gaven. Dat lijkt soms wel wat op het martelaar aspect van de vis. De Weegbree is 
de totemplant van de onder het teken van de Wolf geboren mensen. Wolf is je totemdier als 
je een Vis bent. De Weegbree stond bij de Amerikaanse Indianen bekend om zijn veelzijdige 
geneeskrachtige eigenschappen. Men gebruikte de plant bij het oplossen van verslijming, 
met name bij catarre, en voor spijsverteringsstoornissen als gastritis en enteritis. De verse 
bladeren legde men op insectenbeten en bij sneden en zweren. De wortel vormde een 
middel tegen kiespijn. Net zoals jullie totemplant, bezit je als veelzijdige gaven op het terrein 
van genezen. Jullie manier van doen is troostend en geruststellend. En net zoals jullie 
totemplant moet je wel goed in de aarde geworteld zijn om te gedijen. Je totemedelsteen is 
Jade. Jade heeft een groene kalmerende kleur. Het is een van de taaiste delfstoffen en kan 
grote druk weerstaan. Het was heel kostbaar bij de Indianen e volken in de oudheid en werd 
geassocieerd met helderheid, wijsheid, rechtvaardigheid en loyaliteit. Jade werkt in op de 
chakra's en zuivert. En Jade schijnt een hoge ouderdom te bevorderen. Jade zendt 



verzachtende trillingen uit en verdrijft negativiteit. Het is daarom een belangrijke steen om 
bij je te dragen en in huis te hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Geboorte totemdier: De Wolf. 

 

• Geboorte datum: 19 februari t/m 20 maart. 
• Aarde invloed: De stromentijd. 
• Totem: Bizon. 
• Wind Invloed: De Noorden Winden. 
• Windstreek: Noordnoordoost. 
• Element: Water met lucht. 
• Elementair: Kikkerclan. (Water) 
• Functie: Herstellen. 
• Totemplant: Weegbree. 
• Totemsteen: Jade. 
• Tegenovergestelde totemdier: De Bruine beer. 
• Kleur: Blauw/Groen. 
• Gunstigste Dag: Donderdag. 
• Muzikale vibratie: F scherp. (één octaaf hoger dan de Zalm.) 
• Persoonlijkheid: Meelevend, Welwillend, Grootmoedig, Artistiek, Zachtaardig. 
• Gevoelens: Diep. 
• Doel: Begrijpen. 
• Natuur: Vertrouwen. 
• Positieve eigenschappen: Sympathiek, Aanpassen, Gevoelig. 
• Negatieve eigenschappen: Onpraktisch, Vaagheid, Verlegenheid, Besluiteloosheid. 
• Seksuele driften: Liefdevol. 
• Verwantschap: De Specht, De Slang en De Valk. 
• Bewuste keuze: Vrijheid. 
• Onderbewust verlangen: Identiteit. 
• Levenspad: Liefde. 
• I Ching teken: Ch'ien. (De Creatieve Hemel. Een verlangen veranderen in werkelijkheid.) 
• Spirituele alchemie: Yin overheerst. 
• Moed je in stand houden: Intuïtie, Creativiteit, Inzicht. 
• Moed je vermijden: Schuchterheid, Luiheid, Onpraktisch. 
• Beginnende totems: Wolf, Bizon, Kikker, Varen, Jade, Bruine beer. 
• Je lessen: leer de eisen die constant aan je gesteld worden te onderscheiden in hoofd en 

bijzaken. De uitdaging van je leven is door je beperkingen heen te breken, en zo je horizon 
te verbreden. 

 

Typisch de Wolf: 

• De Wolf houd van zachte knuffels en zoete woordjes. Een Wolf is immers heel erg 
sentimenteel en zeker niet te vinden voor te rauwe of te gepassioneerde toestanden. 



Wil je een Wolf strikken, wees dan zacht en lief en probeer de Wolf niet te kwetsen, 
dan maak je de meeste kans. 

• De Wolf doet het goed in de sociale sector, maar ook op het gebied van astrologie, 
design, kunst en literatuur staat de Wolf zijn/haar mannetje. 

• Omdat de Wolf houdt van al wat lekker is, heeft de Wolf vaak te kampen met 
overgewicht en met hoge bloeddruk, en aangezien de meeste Wolven allergisch 
reageren op klassieke medicatie, kiezen de meeste Wolven liever voor alternatieve 
en natuurlijke therapievormen. 

Geboorte Totem Wolf personen komen aan op dit vlak van bestaan om de gave (het 
geschenk) van de "Paragnost" te leren. Als dusdanig, zijn deze zielen zeer intuïtief, met een 
bekwaamheid tot het bereiken van grote spirituele hoogten omdat ze zoeken naar Eenheid 
met de Voorouders die het Blauwe Pad van de Geest bewandelen. Bijgevolg, zal het lijken 
alsof een deel van de Geboorte Totem Wolf zijn ziel heel ver weg is, bestaande in een andere 
staat van bewustzijn en niet volledig in contact met hun fysieke omgeving of "werkelijkheid" 
(zoals de meesten de werkelijkheid ervaren te zijn). Dit is omdat een bepaald aspect van 
Geboorte Totem Wolf op een ietsje andere golflengte functioneert, met één oor gedraaid en 
luisterend voor het Grote Mysterie. Hierin liggen beiden, de grootste zegen en grootste 
uitdaging van deze bepaalde Geboorte Totem. In het opnemen van het Kleed van Fysiek 
leven, is het nodig in de fysieke wereld te zijn, om in Waarheid deze dingen tegemoet te 
treden die oncomfortabel, pijnlijk of "lelijk" zijn omdat ze een onderdeel zijn van het 
leerproces van de ziel die wandelt in het vlees. Dit is waar de uitdaging tevoorschijn komt 
voor het Geboorte Totem Wolf individu, omdat dit gevoelige, meedogende en zachtmoedige 
wezens zijn die de gedachte verafschuwen dat Anderen in pijn of kommer bestaan (leven). 
Dit wil niet zeggen dat we moeten van de Fysieke Wereld zijn. In andere woorden, terwijl het 
belangrijk is voor de groei van de ziel om te ontmoeten, te herkennen en te transmuteren de 
"Schaduw", is het niet nodig noch heilzaam deel te nemen in deze gedachten en handelingen 
die mogelijk pijn en kommer brengen aan het Zelf of Anderen. In dezelfde mate, als wolf 
loopt naast de tweebenige (in elke Rol van Totem, bv. Geboorte, Kracht, enz.) is hij/zij een 
Leraar Ziel, en daarom maakt het deel uit van de Levenslessen van deze personen om 
Anderen te Leren de gave van Mededogen. Doch en deel van de hogere vibratie van 
Mededogen, is de kennis te weten wanneer een stap terug te nemen en een Ander toe te 
staan hun Eigen Pad te gaan in Waarheid, net zoals de moeder wolf in het wild haar jongen 
strenge lessen zal leren in overlevings vaardigheden zodat ze dan mogelijk een bijdragend lid 
van de Roedel kunnen worden, of zodat ze verder trekken op hun eigen om een eigen roedel 
te vormen. In het tegemoet treden van Iemands eigen "Schaduw Zelf" met Bewust 
Bewustzijn, eliminerend en integrerend deze gedragingen die pijn bezorgen of de groei van 
de Ziel vertragen, handelt Geboorte Totem Wolf vanuit een klaardere octaaf van 
Mededogen, en vervuld uiteindelijk de Ziels Hogere Intentie van Spirituele Verlichting. 
 

 


