De Waterman.

Ben je een Waterman geboren tussen 21 januari en 18
februari? Dan is je totemdier volgens de Indianen de
Otter. En de clan waar je in principe toe behoort is de
vlinderclan. In de natuur is het de tijd van reiniging. De
Otter die behoort tot de familie van de marterachtigen
voelt zich zowel in het water als op het land thuis. Hij
heeft een dikke, sterke, spits toelopende staart, die als
roer in het water dient en als werktuig voor zijn
bouwwerkzaamheden. Hij heeft grote korte, sterke poten
en vliezen tussen de tenen en daarmee kan hij met grote
snelheid door het water zwemmen. Hij kan tot vier
minuten onder water blijven. Hij kan in langgerekte staat wel 90 cm lang worden. De Otter
voedt zich voornamelijk met vis. Hij staat bekend om zijn enorme vermogen plezier te
maken en om zijn speelsheid. Omdat de Otter ook houdingen aan kan nemen die
ongebruikelijk zijn voor dieren wordt hij ook wel als een soort van mimespeler beschouwd.
Net zoals hun totemdier zijn onder dit teken geboren mensen vriendelijk, behulpzaam,
speels en doortastend. Met hun grote hulpvaardigheid zetten ze zich vaak in voor liefdadige
doelen. En ook zij zijn goed in het imiteren van anderen. Een norsige Otter is een Otter wiens
energieén om de wereld te helpen geblokkeerd wordt. Otters zijn grote organisatoren in het
dierenrijk en evenzo de Waterman in het mensen rijk. De totemplant voor jou als Otter is de
varen. Als je een Otter bent volgens de Indiaanse Moeder Aarde astrologie, en dus een
Waterman in ons taalgebruik, dan is je totemplant de varen. altijd groen, overblijvend en
welig groeiend op schaduwrijke plaatsen, in de bossen en tussen de rotsen. De Indianen
maakten van de wortelstok een infusie tegen hoesten en ademhalingsproblemen. En het
diende als reinigend middel voor het wassen van uitwendige wonden. Evenals hun
totemplant bezit je als Otter het vermogen om met de wind mee te buigen en je aan te
passen, alhoewel je dat niet minder hardnekkig maakt. Je totemmineraal is de Turkoois, een
zachte hemelsblauwe of groenblauwe steen. De Turkoois is een inzicht bevorderende steen
en elke Otter zou er een moeten dragen voor het evenwicht van zijn of haar
gemoedsgesteldheid. Als armband aan de linker pols zijn Turkooizen genezend, en in
meditatie helpen ze door te dringen tot het doel.




Geboorte totemdier: De Otter.

Geboorte datum: 21 januari t/m 18 februari.

Aarde invloed: De reinigingstijd.

Totem: Bizon.

Wind Invloed: De Noorden winden.

Windstreek: Noord.

Element: Lucht.

Elementair: Vlinderclan. (Lucht)

Functie: Doorgaan.

Totemplant: Varen.

Totemsteen: Turkoois.

Tegenovergestelde totemdier: De Zalm.

Kleur: Zilver.

Gunstigste Dag: Zaterdag.

Muzikale vibratie: E natuurlijk. (één octaaf hoger dan het Hert.)
Persoonlijkheid: Vriendelijk, Onconventioneel, Onafhankelijk, Dynamisch.
Gevoelens: Afstandelijk.

Doel: Verbeelding.

Natuur: Humanitair.

Positieve eigenschappen: Vindingrijk, Hervormend, Opmerkzaam.
Negatieve eigenschappen: Onvoorspelbaar, Rebels, Tactloos, Excentriek.
Seksuele driften: Soms heet en soms koud.

Verwantschap: De Kraai, De Valk en Het Hert.

Bewuste keuze: Kennis.

Onderbewust verlangen: Wijsheid.

Levenspad: Creatieve kracht.

| Ching teken: Sun. (De zachte wind. Flexibele visie.)

Spirituele alchemie: Yin overheerst.

Moed je in stand houden: Inventiviteit, Tolerantie, Moed.

Moed je vermijden: Rebelsheid, Excentriciteit.

Beginnende totems: Otter, Bizon, Vlinder, Varen, Turkoois, Zalm.
Je lessen: De moed vinden om meer volgens het "innerlijk weten" te leven, leer je inzichten
om te zetten in praktische realiteit.

Typisch de Otter:

Ook in de liefde is de Otter een dromer, die een leven lang 'de ideale relatie'
nastreeft. In de fantasie van de Otter, raakt de Otter er zelfs van overtuigd dat de
Otter zelf de ideale minnaar/minnares is..... Tot de teleurstelling volgt en de Otter



alweer op zoek moet, een nieuwe droom achterna. Wil je kans maken bij een Otter,
wees dan eerlijk en vooral: 'verveel een Otter niet!".

e De Otter is de geschikt uitvinder, de gepaste astroloog,astronoom, wetenschappelijk
onderzoeker en filosoof...... Het onderzoekwerk op zich, is belangrijker dan het
resultaat.

e Het hart en de bloedvaten zijn bij de Otter de zwakke plekken.

Geboorte Totem Otter is een individu die is geincarneerd in deze bepaalde levensloop om
zijn/haar zelf onder te dompelen in de Fontein van Kennis. Als zodanig, zullen deze zielen in
een voortdurende zoektocht naar informatie, ideeén en concepten verkeren die hen zal
voorzien in een fontein van de welke hij/zij dorstig zal drinken. Niettegenstaande dat de
fontein van kennis een eeuwigdurend en nooit eindigende Bron is, in hun opgewondenheid
zoveel mogelijk kennis te vergaren in zo kort mogelijke tijd, kan de neiging bestaan enkel
maar de oppervlakte af te schuimen, eerder dan het verkennen van de diepere wateren wat
zou resulteren in een waarachtiger Begrijpen. Bij het kijken naar de algemene leergierigheid
van de speelse Zee otter, zijn we getuige van een schepsel die in de mogelijkheid is diep in
de wateren van de oceaan te gaan delven om oesters boven te halen die zitten in schalen.
De Otter zal vervolgens naar de oppervlakte stijgen, dan drijvend op zijn/haar rug de schelp
openbreken en het lekkere vruchtvlees nuttigen dat erin wacht. Op vele vlakken net zoals
hun Geboorte Totem, hebben Otter personen een diep gewortelde nieuwsgierigheid dat hen
hongerig maakt voor al deze "oesters" van informatie die bestaan in een Universele Zee van
kennis. Doch, de uitdaging voor hen is niet terneergeslagen te raken door de voor handen
zijnde verscheidenheid die ze constant oppikken, vervolgens elk idee verwerpend voor een
nieuw en meer aanlokkelijk idee. Eens Geboorte Totem Otter personen geleerd hebben dat
ware kennis voortkomt uit het toepassen van ervaring op ideeén, dan zal hij/zij met vreugde
de schelp kraken van begrijpen in de Wijsheid gevonden binnenin, aldus vervullend het
Hogere Doel van de Ziel.




