
 

De Weegschaal. 

Als je tussen 23 september en 22 oktober geboren bent en 
een weegschaal bent volgens de westerse astrologie, ben je 
een Kraai volgens Moeder Aarde astrologie. Je bent dan 
geboren in de tijd van de vallende bladeren, in het begin van 
het seizoen van verinnerlijking, Je behoort tevens tot de clan 
van de vlinders, altijd in de weer en in beweging en constant 
veranderend in houding tegenover dingen. Vlinders zijn 
organisatoren en brengers van nieuwe ideeën. Je totemdier 
is dus de Kraai. Over de hele wereld komen meer dan 100 
soorten kraaien voor, zoals bijvoorbeeld de roek, de raaf, de 
ekster en de kauw. De kraai is een gedrongen vogel met 

zwarte veren en een sterke snavel en poten. Hij past zich gemakkelijk aan en kan bijna overal 
wonen, In wezen is de kraai een plunderaar en aaseter. Hij voedt zich hoofdzakelijk op de 
grond met granen, wortelgewassen, vruchten, noten, kadavers, insecten en kleine dieren. 
Met zijn sterke poten kan hij zich snel op de grond bewegen. Kraaien gaan meestal met hele 
groepjes tegelijk op zoek naar voedsel, nooit alleen. De Kraai is dus je totemdier als je een 
Weegschaal bent volgens de westerse astrologie. Terwijl boeren de vogel maar een plaag 
vinden, belichaamde hij met zijn "vuil verwerkende" activiteit naar de opvatting van de 
Indianen een evenwicht scheppende kracht in de natuurlijke orde. De Kraai werd door de 
Indianen tevens beschouwd als "Leraar vogel" wegens zijn intelligentie en zijn vermogen zich 
overal op zijn gemak te voelen. Net zoals hun totem is de Kraaimens iemand die heel trouw 
is aan de groep of organisatie waartoe hij behoort, en net zoals de Kraai is de 
Weegschaalmens ook iemand die altijd op zoek is naar het juiste evenwicht, De Kraai doet 
dit door veranderingen in de atmosfeer met zijn vleugels aan te voelen en te beheersen. De 
klimop is je totemplant als je een Kraai bent volgens Moeder Aarde astrologie. Het is altijd 
een groene plant die zich in spiralen omhoog slingert en gedijt in de donkere helft van het 
jaar. Hij bloeit van augustus tot oktober en de kleine zwarte bessen rijpen in de winter en 
voorzien in voedsel voor hongerige vogels. Medicinaal werd de klimop alleen heel 
voorzichtig gebruikt, bij sommige kuren voor de huid, omdat ze giftig is. Klimop geldt als 
symbool voor wedergeboorte en het feit dat hij eeuwig groen bleef van grote betekenis voor 
kraaien. Zij wijst op de noodzaak taai te zijn en door te zetten, vooral in tijden van 
tegenspoed of grote verandering. Als Weegschaal is je totemdier dus de Kraai en je 
totemedelsteen de Azuriet. Het is een steen met een zachte, vredige trilling, waardoor hij 
vooral nuttig is als focus voor meditatie. Evenals azuriet hebben Kraaien een zachte kant in 
hun aard en Kraaien zouden azuriet moeten dragen, want deze helpen hen zich sterker te 
verbinden met de energieën van Moeder Aarde en een duidelijk inzicht in hun ween te 
krijgen. De steen wordt gedragen als een ring, bij voorkeur aan de rechterhand, of op het 
lichaam zelf. Tot slot: je kleur is blauw en als je andere mensen die een kraai zijn: vat de 
vriendelijkheid van Kraaien niet op als genegenheid. Blijf in gesprekken met hen te zake. 
Kraaien hebben graag dat dingen hun duidelijk of logisch uitgelegd worden en verfoeien 
langdradige babbelkousen haast al net zo erg als rad van de tongriem gesneden, onder druk 
zettende verkopers. Vermijd het om in groepen waar een kraai deel vanuit maakt 
gesprekken de grove kant te laten uitgaan. Kraaien gruwen van vulgariteit, hoewel ze vaak te 
diplomatiek zijn om hun gevoelens te laten blijken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Geboorte totemdier: De Kraai. 

 

• Geboorte datum: 23 september t/m 22 oktober. 
• Aarde invloed: De tijd van de vallende bladeren. 
• Totem: Grizzly beer. 
• Wind Invloed: De Westen winden. 
• Windstreek: Zuidwest. 
• Element: Lucht met aarde. 
• Elementair: Vlinderclan. (Lucht) 
• Functie: Ideeën uitvoeren. 
• Totemplant: Klimop. 
• Totemsteen: Azuriet. 
• Tegenovergestelde totemdier: De Valk. 
• Kleur: Blauw. 
• Gunstigste Dag: Vrijdag. 
• Muzikale vibratie: A natuurlijk. 
• Persoonlijkheid: Charmant, Vriendelijk, Goedgehumeurd, Tolerant, Ruimdenkend. 
• Gevoelens: Gevoelig. 
• Doel: Gerechtigheid. 
• Natuur: Bedrijvig. 
• Positieve eigenschappen: Idealistisch, Romantisch, Diplomatiek. 
• Negatieve eigenschappen: Besluiteloos, Lichtzinnig, Lichtgevoelig, Wrokkig. 
• Seksuele driften: Veeleisend. 
• Verwantschap: De Otter en Het Hert. 
• Bewuste keuze: Zekerheid door bezittingen. 
• Onderbewust verlangen: Vrijheid van toebehoren. 
• Levenspad: Om te ontdekken en bezitten dat wat blijvende waarde heeft. 
• I Ching teken: Li. (Clinging vuur. Succes door volharding.) 
• Spirituele alchemie: Yin overheerst. 
• Moed je in stand houden: Onbetwistbaarheid, Standvastigheid, Onpartijdigheid, Inspiratie. 
• Moed je vermijden: Aarzeling, Onzekerheid, Inconsistentie. 
• Beginnende totems: Kraai, Grizzly beer, Vlinder, Klimop, Azuriet, Valk. 
• Je lessen: Innerlijke kracht verweven, door het handelen naar je eigen overtuiging. En het 

verweven van wijsheid die uit het maken van de juiste beslissingen voortkomt. 

 



Typisch de Kraai: 

• In de liefde is de Kraai teder, lief, luchtig en attent, maar onbestendig als het weer en 
erg flirterig. Mocht je ooit verliefd worden op een Kraai, gedraag je dan netjes en 
correct, en weet dat een vriendelijke reactie niet perse een teken van verliefdheid 
van de kraai zijn kant hoeft te zijn. Kraaien houden ook niet van vulgaire 
opmerkingen houdt daar rekening mee. 

• De kraai zou zijn/haar roeping bijvoorbeeld kunnen vinden in de kunst en 
antiekwereld, maar door de diplomatische kwaliteiten is de Kraai ook geschikt voor 
de politiek. 

• Een echte zwakke plek op gezondheidsgebied van de Kraai, zijn de nieren. 

Geboorte Totem Kraai is een individu wiens uiterlijke persoonlijkheid gedreven is door de 
Zoektocht zich te verbinden met een Ander. Van naturen uit is de Kraai een zeer 
nieuwsgierig schepsel, bezield met een opmerkelijke graad van intelligentie. Ondanks deze 
intelligentie, zal zijn grote nieuwsgierigheid Kraai vaak binnenleiden in paden van onvoorzien 
gevaar. Bij het volgen van de lokkende roep van een glimmend ding, is hij zich onbewust van 
het dreigende gevaar van een aankomend voertuig, zo geconcentreerd is hij op het 
verkrijgen van het fascinerende object. Een persoon met de Geboorte Totem Kraai kan zo 
geconcentreerd raken op zijn doel in het zich verbinden met Anderen, dat andere gebieden 
van zijn dagelijks leven dreigen genegeerd te worden. Uiteindelijk leidend tot een of andere 
crisis van geloof of gezondheid, of praktische overdenking die hen terug in evenwicht zal 
brengen, tenminste tijdelijk, tot de rekeningen dienen betaald of de auto hersteld. In de 
Natuur maakt de Kraai onderdeel uit van een gemeenschap van andere Kraaien, en aldus, 
zijn ze zeer sociaal, en verkiezen het gezelschap van hun gevleugelde soortgenoten (of zelfs 
dat van de tweebenige wezens) boven eenzaamheid. Net zoals hun Dieren Broeders en 
Zusters, zal de Geboorte Totem Kraai bijna dwangmatig gezelschap en interactie zoeken met 
Anderen. De onderliggende kracht die iemand drijft die handelt vanuit het Persoonlijke 
Middelpunt van deze Geboorte Totem, is een angst alleen te zijn en geconfronteerd te 
worden met hun eigen gezelschap. Omdat zoveel van de concentratie van iemand met deze 
Geboorte Totem is gericht op verbondenheid met, en het plezieren van "Anderen," hebben 
ze heel weinig geleerd over zichzelf. Aldus, hebben ze geen relatie opgebouwd met het 
innerlijke Zelf wat nodig is voor een Ziel om zich volledig te integreren naargelang ze zich 
voortbeweegt langsheen de Sacrale Hoepel van het Fysieke Leven. Eens een Kraai individu 
de tijd neemt om Binnenin te gaan en te leren over hun zelf, hun Rol langsheen de Rode 
Weg, en de Lessen die ze hebben gekozen te leren in dit leven, zullen ze dan alle mooie en 
fascinerende aspecten ontdekken van hun zelf waarmee ze waren gezegend. Dit kan hen dan 
brengen op de reis naar een diepe en blijvende relatie met hun Zelf, bijgevolg zelfs nog meer 
bijdragend aan hun relaties met Anderen. Aldus, het verwezenlijken van het Hoger doel van 
deze Geboorte Totem kan zijn, het kennen van waarlijk Evenwicht en Harmonie. 
 

 


