De Tweeling.

Als je tussen 22 mei en 21 juni geboren bent, en in de
westerse astrologie een Tweelingen bent, is je totemdier
het Hert. Je bent geboren in de periode van de bloeitijd,
vergelijkbaar met de levensfase van de jeugd, waarin we
opgroeien tot volwassene. Het is een tijd waarin het
bewustzijn wordt verruimd doordat de wereld om je heen
in een ruimer perspectief wordt gezien. Contacten met de
wereld om je heen, buiten, het ontmoeten van mensen,
past ook in deze periode. Je bent als Hert lid van de
Vlinderclan. De vlinder is een treffende vertegenwoordiger
van het element lucht, altijd in beweging, hij trekt
voortdurend van hot naar her, en slaat daarbij vaak een totaal onverwachte richting in. Het
hert of de Tweelingen fladdert ook lekker door het leven heen, van de ene naar de andere
bloem, telkens blijven ze er maar even heel kortstondig en vliegen dan weer verder naar de
volgende bloem of object dat ze zien. De vlinder wordt gedreven door een onverzadigbare
nieuwsgierigheid, en net zoals vlinders planten helpen ze te bestuiven, zo helpen Herten
anderen met nieuwe ideeén en frisse energie die ze meebrengen. Als je een Tweelingen
bent is hert je totemdier. Er zijn heel veel soorten herten maar ze zijn allemaal sierlijk.
Herten zijn net als hun totemdier sensitief, alert en gezwind. Herten luisteren wel naar
anderen, maar niet altijd even aandachtig. Zodra ze iets horen, schieten er vliegensvlug
allerlei gedachten door hen heen, en wellen emoties op die ze direct willen uiten. Ze
interrumperen dus vaak in een gesprek en laten anderen niet makkelijk uitspreken. Herten
hebben een slecht gevoel voor tijd en energiegebruik, waardoor hun leven allesbehalve op
een doelmatige manier georganiseerd is. Ze zouden dan ook wel wat discipline, consistentie
en volharding kunnen gebruiken. Je totemplant als hert is de toorts of koningskaars. De
toorts of koningskaars is een plant met dikke, fluweelachtige bladeren en dicht
opeengepakte bloemaderen, die wel 180 cm hoog kan worden en te vinden is op
onbebouwde en woeste gronden en aan bosranden. De toorts of koningskaars gold bij de
Amerikaanse Indianen als een veelzijdige en nuttige plant met tal van medicinale
eigenschappen. Ze gebruikten deze plant bijvoorbeeld bij het behandelen van borstklachten
en hoesten en bij ingewandsstoornissen. De bladeren werden in kompres voor de
behandeling van wonden en zweren gebruikt. In de vorm van een thee werd aan de
koningskaars een heilzame werking op de nieren en blaas toegeschreven. De olie van de
gemalen, verse toortsbloemen gaf een middel tegen het verwijderen van wratten.
Gedroogde toortsbladeren was een ingrediént in een rookmengsel voor het verlichten van
astma en longcongestie. Net als hun totemplant zijn herten over het algemeen veelzijdig en
behulpzaam. In wat ze doen steken ze ook net als hun totemplant vaak boven anderen uit en
vallen op. Je totemmineraal is de Agaat. De agaat is een variant van de chalcedon en is je
totemedelsteen als je een Tweelingen bent. De nadruk van agaat ligt op materiéle
behoeften, en daarom wordt de steen door ons in het Westen geassocieerd met
fortuinlijkheid. Een variant op de agaat is de onyx die het luisteren naar de innerlijke stem
bevordert. Herten zouden agaten als een hanger of halsketting of ring moeten dragen,
omdat de steen een stabiliserend effect heeft op de subtiele energieén van de aura,
wanneer hij direct op de huid wordt gedragen. Vooral het van de hak op de tak springen
wordt gestabiliseerd door de agaat. Je kleur als Hert is overigens oranje, en als jezelf geen




hert bent maar wel mensen kent die een hert zijn: onderschat nooit hun intelligentie. Praat
en discussieert met hen over moeilijke onderwerpen, maar houd hun emotionele
kwetsbaarheid in gedachten -- wordt niet te intens of te emotioneel als je goed met ze
overweg wilt kunnen. En wees een goede luisteraar. Herten houden ervan te praten, maar
vinden het vreselijk als ze neerbuigend behandeld worden. Herten verfoeien routine, en zorg
er ook voor dat ze zich ontspannen en op hun gemak voelen in je gezelschap.




Geboorte totemdier: Het Hert.

Geboorte datum: 22 mei t/m 21 juni.

Aarde invloed: De bloesemtijd.

Totem: Adelaar.

Wind Invloed: De Oosten winden.

Windstreek: Zuidoost.

Element: Lucht met vuur.

Elementair: Vlinderclan. (Lucht)

Functie: Observeren.

Totemplant: Koningskaars.

Totemsteen: Agaat.

Tegenovergestelde totemdier: De Uil.

Kleur: Oranje.

Gunstigste Dag: Woensdag.

Muzikale vibratie: E natuurlijk.

Persoonlijkheid: Snel, Alert, Spraakzaam.

Gevoelens: Gevoelig maar oppervlakkig.

Doel: Veelzijdigheid.

Natuur: Levendig.

Positieve eigenschappen: Vriendelijk, Geestig, Intellectueel.
Negatieve eigenschappen: Rusteloos, Lui, Wanhopig.

Seksuele driften: Prikkelend.

Verwantschap: De Kraai en De Otter.

Bewuste keuze: Om samen te brengen.

Onderbewust verlangen: Beheersing van het verstand (de geest).
Levenspad: Codrdinatie.

| Ching teken: Tui. (Het Vreugdevol meer. Succes komt door uithoudingsvermogen.)
Spirituele alchemie: Yang overheerst.

Moed je in stand houden: Concentratie, Persistentie, Sympathie.
Moed je vermijden: Wisselende stemmingen.

Beginnende totems: Hert, Adelaar, Vlinder, Koningskaars, Agaat, Uil.
Je lessen: De afstand die er is met anderen, wijst op verdeeldheid in jezelf. Je moet met de
verdeeldheid in jezelf leren omgaan.

Typisch het Hert:

Op liefdesgebied is het Hert niet echt een voorbeeld van trouw en houdt van een flirt
zo links en rechts. Wil ondanks deze waarschuwing toch een Hert in je netten
strikken, speel het dan luchtig en wordt niet emotioneel.



e Het Hert is uitstekend geschikt voor een baan op het gebied van de public relations,
media of communicatie. In ieder geval is taal één van de sterkere punten van het
Hert.

e Stress is een vijand die voortdurend op de loer ligt en die kan leiden tot
luchtwegproblemen of slaapgebrek.

Geboorte Totem Hert is er één wiens uiterlijke persoonlijkheid er één is van schijnbare
tegenstrijdigheden, dit omdat zij zacht is van uiterlijk, doch sterk, vlot van gedachten, doch
traag in het in omzetten van haar gedachten in daden. Haar bewust verlangen is een
wezenlijk deel uit te maken in het samenbrengen van de Mensheid, een deken te weven van
Eenheid bestaande uit alle rassen, spirituele geloven en culturele achtergronden, en toch
kan ze het moeilijk hebben haar Verstand te integreren in haar Emotionele Middelpunt.
Zolang Hert blijft vluchten voor de "demonen" die zij zelf maakte, zal zij haar droom niet
verwezenlijken een draad te worden in de Sprei van Aanvaarding, want zij aanvaard niet van
haar eigen innerlijke Zelf. Denk aan Zuster Hert zoals zij stil door het bos beweegt, steeds
oplettend voor de kleinste beweging, het kleinste geluid dat haar zal waarschuwen voor
naderend gevaar, en niet tegenstaande dat, leid haar eigen wispelturigheid haar vaak recht
in het vizier van de Jager. Als iemand met Hert als Geboorte Totem haar rusteloosheid
kalmeren kan, leert haar heftig bonzend hart zachter te laten kloppen, kan ze beginnen met
het proces haar gedachten op een rijtje te zetten, hen ontrafelend uit de massieve bal van
verwarde draden tot een kledingstuk van Hogere Kennis die dan kan worden doorgegeven
aan Anderen. Door eerst aandacht te besteden aan het aanvaarden van haar zelf, dan het
omhelzen en samenbrengen van vrienden, medearbeiders en nieuwe kennissen die nu reeds
nog niet gekende vrienden zijn, op een alledaags gebied van gedeelde doelen, zal ze
uiteindelijk het meesterschap over haar rusteloze verstand leren, en aldus het proces
beginnen van het integreren van haar Verstand met haar Emotioneel Middelpunt.




