De Steenbok.

Als je een Gans bent, of liever gezegd als je een Steenbok
bent en jarig bent tussen 22 december en 20 januari, en
Gans je totemdier is volgens Moeder Aarde astrologie van
de Indianen, dan ben je geboren in de tijd van de
vernieuwing, in de eerste fase van de winter. Deze periode
begint met het wintersolstitium, die een tijd voor
verfrissing en vernieuwing inluidt: op dat moment namelijk
is de nacht het langst geweest en worden de nachten weer
korter en de dagen langer. De Zon gaat niet verder op zijn
pad naar het Zuiden, hij keert weer om en komt weer meer
licht brengen, elke dag een stukje meer. Het begint met het
wintersolstitium dus, dat in onze tijden veranderd is in het Kerstfeest, maar vroeger dus het
feest van het wederkerende licht was. Rond 21 december valt dat trouwens officieel. Onder
dit teken geboren mensen zijn praktisch en ambitieus. Ze mogen anderen graag, maar deze
mensen kunnen gereserveerd zijn, ze voelen zich namelijk best wel heel emotioneel
kwetsbaar, als ze te open zouden zijn. In het verleden hebben ze daar geen beste ervaringen
mee gehad, dus het duurt een tijd voor je hun vertrouwen kunt winnen. De edelsteen, je
totemmineraal als het ware, als je een Gans bent, is de Peridoot, dat is een
stollingsgesteente, dat ook wel chrysoliet of olivijn wordt genoemd, en onder die namen
veel bekender is. Het is een delicate groene steen, met een glasachtige glans. de
Amerikaanse Indianen beschouwden deze steen als tot steen geworden "hemelse straling",
rechtstreeks afkomstig van zonnekracht. Als steen van het licht was deze steen verbonden
met enerzijds helderziendheid, een zeer vreemde eigenschap in ons denken over de nuchter
en praktische Steenbok, en anderzijds helderheid van geest, een heel bekende eigenschap
van deze mensen. Ook werd de Peridoot in verband gebracht met de spirituele zij en schonk
daardoor onderscheidingsvermogen op spiritueel gebied. Misschien dat daarom de
Steenbok niet alles voor zoete koek slikt, maar heel serieus is op het spirituele pad. Peridoot
heeft een kalmerende invloed vooral als je een steen in een hoofdtooi zet of op de basis van
je keel draagt, omdat ze rechtstreeks inwerken op de chakra's van het hoofd. De totemplant
van de Gans of van de Steenbok is dus de Braam. De Braam is een overblijvende kruipplant,
met slanke takken die met scherpe doorns bezet zijn. De getande bladeren zijn aan de
onderkant fijn behaard. De Indianen gebruiken de wortels en bladeren medicinaal als een
middel tegen diarree. Met thee van de gedroogde bladeren behandelde men enteritis en
kolieken. Verder kauwde men op braambladeren tegen bloedend tandvlees. De stekelige
doorns van de braam wijzen op zowel bescherming als lijden. Met beide kwaliteiten lijken
Ganzen in hun leven meer dan gemiddeld te maken te krijgen. Ze stuiten nogal eens op
moeilijkheden, maar lijken ook altijd beschermd te zijn tegen blijvende schade. En verder zijn
ze zelf beschermers voor iedereen in hun omgeving. De braambessen van de plant zelf
gelden als inspiratie, en deze totem is dus heel erg verbonden met geinspireerd zijn en met
de moed een volharding die nodig zijn om de aspiraties die je hebt te realiseren. De gans is
dus het totemdier van de Steenbok, d.w.z., voor als je jarig bent tussen 23 december en 20
januari. Ganzen zijn grote vogels met een lang nek en korte poten. Ze vliegen in grote
zwermen en snateren luid schreeuwend. Ze wonen op heidegronden, moerasgebieden en
grasland vlak bij meren en rivieren. Hoewel ze goede zwemmers zijn, voelen ze zich
hoofdzakelijk van het land. De gans was een favoriete totem onder de Kelten: hij komt ook




veelvuldig voor in onze sprookjes. De hoog in de lucht vliegende gans, die schreeuwend zijn
koers langs de midwinters hemel volgt, werd vroeger geassocieerd met de krachten van het
noorden, en met de daad van zuivering en vernieuwing. De gans als traditionele
kerstmaaltijd kan heel goed zijn oorsprong gevonden hebben in een ritueel feestmaal van
geheiligd ganzenvlees, waarmee het vernieuwingsproces werd benadrukt. Er zijn talloze
soorten ganzen. Vereerd door de Amerikaanse Indianen werd vooral de sneeuwgans, die zij
de vogel van voorbij de noordenwinden noemden. Ganzen vliegen in zwermen. Op hun
trektochten zijn deze zwermen reusachtig en tellen soms wel duizenden vogels, sommige
ganzen leggen elk jaar wel 8000 kilometer af van en naar hun broedplaatsen in het Arctische
noorden. Net zoals hun totem hebben Steenbokken of gansmensen het vermogen doelen op
lange termijn te stellen. Ganzen zijn perfectionist . Ze kunnen evenals hun totemdier soms
muggenziften en zich druk maken om relatief onbeduidende zaken. Wanneer ze zich terneer
laten drukken doordat ze op een hindernis stuiten of omdat de verwezenlijking van hun
dromen nog zo ver weg lijkt te zijn, kunnen ze diep melancholisch worden. De gans is wit, de
kleur van zuiverheid. Het schier onmogelijke wordt soms voor hen bereikbaar. Ganzen
hebben kortom duidelijk aspiraties en verregaande dromen, en bij de Indianen gold de gans
ook als een grote dromer. Dromen in de zin van plannen hebben op de lange termijn,
dromen willen verwerkelijken. Hun grootste frustratie ligt er in dat dat niet snel genoeg gaat.
Hoe kunnen andere mensen het best met een gans omgaan? Blijf nuchter en zakelijk. En
stoor ze nooit als ze hard aan het werk zijn. Ganzen reageren zelden als je een beroep op
hun gevoel doet en hebben een gruwelijke hekel aan onoprechtheid.




Geboorte totemdier: De Gans.

Kl

Geboorte datum: 22 december t/m 20 januari.

Aarde invloed: De tijd van de vernieuwing.

Totem: Bizon.

Wind Invloed: De Noorden winden.

Windstreek: Noordnoordwest.

Element: Aarde met lucht.

Elementair: Schildpadclan. (Aarde)

Functie: Voorbereiden.

Totemplant: Braamstruik.

Totemsteen: Chrysoliet. (ook wel Olivijn of Peridoot genoemd.)
Tegenovergestelde totemdier: Specht.

Kleur: Wit.

Gunstigste Dag: Zaterdag.

Muzikale vibratie: D scherp. (één octaaf hoger dan de Bever.)
Persoonlijkheid: Veeleisend aan zichzelf, Betrouwbaar, Voorzichtig, Onverbiddelijk.
Gevoelens: Egocentrisch.

Doel: Vertrouwen.

Natuur: Streng.

Positieve eigenschappen: Ambitieus, Bepalend, Volhardend.

Negatieve eigenschappen: Onbuigzaamheid, Pessimistisch, Veeleisend, Egoisme.
Seksuele driften: Sensueel, Langdurig.

Verwantschap: De Bever, De Bruine Beer en De Kraai.

Bewuste keuze: Integriteit.

Onderbewust verlangen: Wijsheid door persoonlijke ervaringen.

Levenspad: Aanpassing.

| Ching teken: Ken. (De Stille Berg. Moed en Doorzetting.)

Spirituele alchemie: Yin overheerst.

Moed je in stand houden: Sociaal, Efficiént.

Moed je vermijden: Twijfel, Pessimisme.

Beginnende totems: Gans. Bizon. Schildpad. Braamstruik. Chrysoliet. Specht.
Je lessen: Leren je inspanningen te behouden en te gebruiken om onafhankelijk te worden
en aan je eigen identiteit te werken.

Typisch de Gans:



o Liefde op het eerste gezicht is niet meteen aan de Gans besteed. De Gans doet het
liever kalmer aan en sluit eerst vriendschap voor de Gans zich aan een heuse relatie
waagt, maar op seksueel gebied is de Gans verrassend actief. Een Gans veroveren
doe je langzaam, raak eerst bevriend, gedraag je correct, nuchter en vol
belangstelling voor het werk van de Gans. Pas daarna kun je denken aan een
romantische relatie.

e Ganzen zijn te vinden in het bankwezen, de handel en in de economische sector,
maar ook in de landbouw voelen ganzen zich thuis.

e Echte gezondheidsproblemen kent de Gans nauwelijks, een zwakke plek is soms het
beendergestel, vroege reumaklachten behoren dan tot de mogelijkheden.

Geboorte Totem Gans is een individu wiens uiterlijke persoonlijkheid er één is van rust,
vastberadenheid en vindingrijkheid. Als iemand die door zijn/haar dagelijks leven gaat
geboren is onder de Geboorte Totem van Gans, zijn ze zich bewust van de nood om alle
bronnen te bewaren, beiden... hun eigen innerlijke energieén en de bronnen der natuur.
Doet dit veronderstellen dat deze personen lui zijn? Nauwelijks, wat het suggereert is dat ze
weten hoe ze het meeste kunnen halen uit hun energie, hun bewegingen langsheen de Rode
Weg van het Fysieke Leven overdenkend en plannend, zodat ze de meest effectieve
resultaten kunnen produceren. Minder behoedzaam denkende personen zullen uitgeput
ineenstorten en langs de weg liggen, terwijl Gans nog steeds vastberaden voortploetert, de
ogen zeer gefixeerd op het doel. Gans zielen kunnen zo eenzijdig denkend worden in hun
gedrevenheid om te voorzien in een veilig nest voor hun geliefde en hun nakomelingen, dat
als resultaat hiervan hun relatie er gaat onder leiden. Het is niet door een gebrek aan liefde
of bezorgdheid dat de relatie gaat lijden, maar eerder hun neiging alles buiten te sluiten
behalve dat ene doel, opdat ze niet zouden worden afgeleid en zouden afwijken van het
bereiken van hun objectief. Dit is het grootste struikelblok voor Gans, omdat hij/zij mogelijk
hun ultieme en mooi versierd nest uiteindelijk zullen bereiken, maar enkel om op te merken
dat wanneer hun doel is bereikt en ze achteromkijken er geen levensgezel is om met hen te
delen in het behaalde resultaat. Omdat ze zo gedreven en geconcentreerd kunnen worden,
kan Geboorte Totem Gans het zicht verliezen op die aspecten die het leven werkelijk
genietbaar maken, de verbinding met andere zielen langsheen het de Reis van het Leven. En
terwijl hun eigen persoonlijke integriteit in hoe zij dingen benaderen en handelen in het
leven bijna altijd boven alle verwijt staat ten gevolge van hun eerlijkheid, is de ultieme les
voor deze zielen van de Gans te leren de nood aan evenwicht tussen materiéle en fysieke
doelen en de emotionele en spirituele verbindingen. Eens Gans erkend dat ze ook hun
relaties met Anderen dienen te bewaren, dan kan het ontplooien van de Hogere Intentie en
Integriteit van de Ziel door Juiste Actie bereikt worden, en het resultaat is een mooi
geweven, warm en vol nest.




