
 

De Maagd. 

Als je geboren tussen 24 augustus en 22 september en een 
Maagd bent volgens de westerse astrologie, dan is je 
totemdier de Bruine Beer, je totemplant het viooltje, en je 
totem edelsteen de Topaas. Je kleur is bruin en violet. Je 
bent geboren in de oogsttijd en behoort tot de 
Schildpadclan. Leden van deze clan omringen zich graag 
met dergelijke en vertrouwde dingen. Stapje voor stapje 
boek je vooruitgang, en je bezit een nauwe affiniteit met 
de natuur, specifiek gebieden met heuvels of bergen. Je 
totemdier is dus de Bruine Beer. Deze kan tot 1,5 meter 
lang worden en wel 800 kg zwaar wegen. Hoewel hij 

verschrikkelijk sterk is, is hij een van de zachtaardigste dieren die er zijn, hij is bijna 
menselijk. Hij kan op twee benen lopen, in bomen klimmen en zelfs vis vangen met zijn 
poten. De beer eet nagenoeg alles, gras, planten, bessen, noten, groente, vis en kleine 
dieren. Hij is met name verzot op honing en bessen. In de winter houden beren een 
winterslaap. De welpen worden vroeg in de lente geboren, het duurt ongeveer 7 jaar voor ze 
volwassen zijn. Beren hebben tijd nodig zich aan veranderingen aan te passen. Het zijn 
constructieve en goede reparateurs, en kunnen dingen weer aan de gang krijgen. Voor de 
Amerikaanse Indianen was de Bruine Beer en dromer. Hoewel je praktisch bent aangelegd, 
ben je misschien in essentie daarom ook wel een dromer, met een scherp 
voorstellingsvermogen en je kunt dan kennelijk eindeloos dagdromen. Het viooltje is je 
totemplant als je een Bruine Beer bent volgens Moeder Aarde astrologie. Het viooltje groeit 
dicht op de grond en evenals hun totemplant uiten Bruine Beren hun tederheid vaak door 
praktische bezigheden die dicht bij de aarde blijven. Je totem mineraal is de topaas. Deze 
zachte, goudbruine steen is heel delicaat, maar bergt een grote kracht in zich. Hij werd 
beschouwd als de steen van de expansie, en hij wekt een gevoel van hoop. Topaas geniet de 
reputatie spanningen te verdrijven, en wel speciaal negatieve trillingen van een gekwelde 
geest. Om die reden helpt de topaas ook bij depressiviteit en slapeloosheid. Ga liggen en leg 
een topaas op je derde oog. Andere mensen die Bruine Beer mensen kunnen het beste aan 
hun praktische kanten appelleren. Toon belangstelling voor hun werk en wees begaan met 
hun wel en wee. Wees ook vooral logisch. Bruine beren houden niet van onzekerheid of niet 
op tijd zijn of zonder afspraak binnenvallen. Ze reageren op oprechte begaandheid en 
affectie en zachtheid. Wordt je echter te vlug emotioneel, dan slaan ze op de vlucht. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Geboorte totemdier: De Bruine Beer. 

 

• Geboorte datum: 24 augustus t/m 22 september. 
• Aarde invloed: De oogsttijd. 
• Totem: Muis. 
• Wind Invloed: De Zuiden winden. 
• Windstreek: Zuidzuidwest. 
• Element: Aarde met water. 
• Elementair: Schildpadclan. (Aarde) 
• Functie: Aanpassen, Veranderen. 
• Totemplant: Viooltje. 
• Totemsteen: Topaas. 
• Tegenovergestelde totemdier: Wolf. 
• Kleur: Bruin en Violet. 
• Gunstigste Dag: Woensdag. 
• Muzikale vibratie: G natuurlijk. 
• Persoonlijkheid: Bedrijvig, Bescheiden, Praktisch, Kieskeurig. 
• Gevoelens: Warm, Onderzoekend. 
• Doel: Bruikbaarheid. 
• Natuur: Zorgzaam. 
• Positieve eigenschappen: Bescheiden, Onderscheidend, Nauwgezet. 
• Negatieve eigenschappen: Schijnheilig, Pietluttig. 
• Seksuele driften: Moralistisch. 
• Verwantschap: De Gans en De Bever. 
• Bewuste keuze: Ziften, Inspanning. 
• Onderbewust verlangen: Perfectie. 
• Levenspad: Oordeelsvermogen. 
• I Ching teken: Chen. (Opwekkende Donder. Verlangen naar bevrijding.) 
• Spirituele alchemie: Yin overheerst. 
• Moed je in stand houden: Optimisme, Tolerantie. 
• Moed je vermijden: Neerslachtigheid, Faalangst, Getreuzel. 
• Beginnende totems: Bruine Beer, Muis, Schildpad, Viooltje, Topaas, Wolf. 
• Je lessen: Wat je ook zoekt, het is niet waar jij bent. Je moet leren wanneer je jou energie 

moet gebruiken om een kans te creëren en wanneer je moet accepteren dat de 
omstandigheden niet veranderd kunnen worden. 

 

Typisch de Bruine beer: 



• Op liefdesgebied is de Bruine Beer trouw, maar tamelijk moralistisch. Ook al heeft de 
Bruine Beer een koelere houding, een zachtere minnaar/minnares is er niet, 
afstandelijk wordt de Bruine Beer pas echt bij overdreven sentimenteel gedoe. Wil je 
een Bruine Beer als partner, jaag hem dan niet op de vlucht door teveel 
emotionaliteit en kom stip je afspraken na. 

• Bruine Beren doen het goed in de wereld van de geneeskunde, journalistiek, 
boekhouding en techniek. 

• Overdreven gepieker bezorgen vaak maag- en darmproblemen of huidirritatie bij de 
Bruine Beer. 

Geboorte Totem Bruine Beer is een individu wiens uiterlijke persoonlijkheid er één is van 
stille observatie. Zoals de Geboorte Totem Bruine Beer door haar/zijn dagelijks leven 
beweegt, is er een opmerkbare doordachte studie van alles wat zij/hij tegenkomen en 
ervaren. Het is alsof het de bedoeling is alle ervaringen en informatie dat het bewuste 
verstand ontmoet te zeven en te sorteren... elke persoon, actie en gebeuren te 
categoriseren en te labelen, zodat een groter begrijpen en assimilatie kan plaats vinden. In 
de wilde natuur is de Bruine Beer een alleseter, maar niet tegenstaande zal hun dieet in de 
eerste plaats bestaan uit vegetarisch voedsel, maden en larven. Om de hapjes van 
friemelende maden te bekomen, moet de Bruine Beer snuffelen onder stenen en 
omgevallen bomen, het puin van het bos zeven en sorteren om beloond te worden met de 
hapjes die ze zo graag lusten en die voorzien in het voedsel dat zal bijdragen in hun fysiek 
wel zijn. Nochtans zal de Geboorte Totem Bruin Beer uiteindelijk beseffen dat niet alles kan 
begrepen worden enkel in de 'fysieke zin', en dat de individuele Ziel van iemand anders nooit 
helemaal en netjes kan worden voorzien van een label en worden gecatalogiseerd, omdat 
deze dynamisch is en steeds veranderend naar gelang de ontwikkeling van het individu. 
Totdat Bruine Beer kan komen tot het begrijpen dat het leven steeds veranderend is, en dat 
de pogingen om dit te begrijpen enkel met de fysieke zin onvermijdelijk (en onveranderlijk) 
zal leiden tot frustratie, zullen zij/hij hun eigen spirituele groei belemmeren. Net zoals Bruine 
Beer moet vertrouwen op haar/zijn 'hogere zin' (intuïtie) om zich voor te bereiden op de 
magere maanden van de winter en om haar/hem te alarmeren voor dreigend gevaar, zo 
moet Geboorte Totem Bruine Beer leren wat minder te vertrouwen op "fysieke bewijzen" en 
meer op haar/zijn innerlijke stem en gevoelens. Op die manier, kan integratie van Verstand 
en het Fysieke met het Emotionele en de Ziel plaats vinden en leiden tot een Hoger doel van 
de incarnatie van Bruine Beer... de Perfectie van de Ziel. 
 

 


