De Stier.

In de groeitijd van het jaar, tussen 21 april en 21 mei,
ontwikkelt en verspreidt de vegetatie zich snel, nieuw
leven schiet overal wortel, en Moeder Aarde stabiliseert
zich. Het is de tijd van de Stiergeborene, die het meest
aards en zelfs het meest materialistisch zijn van alle tekens.
Je behoort tot de Schildpadclan. Het is niet moeilijk je voor
te stellen waarom de Amerikaanse Indianen de schildpad
kozen als symbool voor aarde: een zwemmende schildpad
lijkt net een eiland in de zee. Ze gaan langzaam en
voorzichtig hun gang voornamelijk door hun uithoudingsvermogen en hardnekkigheid. Soms
kan hun stabiliteit over gaan in de welbekende koppigheid van de Stiermens, als hun
degelijkheid zich verhardt en ze geen compassie en begrip voor anderen meer kunnen
voelen. Volharding en hardnekkigheid zijn de grootste kracht maar zoals elke kracht die
overdreven wordt: het kan in het laatste geval moeilijk worden o iets los te laten en dat is
niet de bedoeling. Je totemdier volgens de Amerikaanse Indianen is de Bever. De Bever is
een amfibisch knaagdier dat bijna 1 meter lang kan worden en een gewicht tot 38 kilo kan
bereiken. Hoewel het een landdier is, is de Bever in staat zuurstof op te slaan en kan dan wel
een kwartier onder water blijven. Met zijn behendige voorpoten kan hij voedsel vasthouden
en het opknabbelen als een hamster. Bevers zijn de architecten en bouwkundige ingenieurs
van de dierenwereld. Ze bouwen en passen de omgeving aan en zorgen daarmee voor
veiligheid en comfort. Met hun scherpe tanden knagen ze bomen en takken door en
verkrijgen zo materiaal voor het bouwen van hun dammen. Bevers zijn in staat om dammen
van honderden meters te bouwen in verschillende lagen met sluizen waardoor de
waterstand geregeld wordt in hun vijvers. Ze behouden met behulp van die sluizen het hele
jaar door dezelfde waterstand. Net zoals je totemdier ben je als Stier iemand die
onafgebroken hard werkt. Voortdurend ben je in de weer met het verbeteren van je huis en
je werkomgeving met als doel veiligheid en tevredenheid. Bevers zijn geduldig en ook
creatief, en krijgen meestal wel voor elkaar waar ze hun zinnen op gezet hebben. Omdat
stabiliteit zo belangrijk is voor de Bever geven deze mensen de voorkeur aan duurzame
stabiele relaties. De totemplant van de Bever of van de stier is de rode klaver. Rode klaver is
een overblijvende plant die in het grasland voorkomt en was een totemplant bij veel Noord
Amerikaanse Indianenstammen. Rode klaver voorziet de bodem van stikstof en voorziet
bijen van een rijke bron van nectar die een heerlijke honing oplevert. Daarnaast wordt rode
klaver geteeld als veevoer. De Indianen gebruikten rode klaver medicinaal maar dit kwam
ook voor in de Europese volksgeneeskunde. De plant werd beschouwd als een middel tegen
constipatie, hetgeen een prachtige is voor het vastzitten en niet kunnen loslaten waar het
Stier principe soms inderdaad mee worstelt. Ook bij gebrekkige eetlust werd rode klaver
ingezet. Van de bloemblaadjes kun je thee trekken, en die stimuleren de lever, de galblaas
en dat heeft een kalmerende werking op het astrale en emotionele lichaam. De rode klaver
voorziet dus in heel wat voeding, net zoals de Bever, en net zoals de Stier. De bloedsteen is
je totemmineraal als je een Stier bent. Het gaat hier dan om de groene variant met rode
vlekken, die als bloedsteen of heliotroop bekend staat. Heliotroop betekent: weerkaatsing
van de zon, terwijl groen de kleur is van planten die omhoog naar de zon streven. Heliotroop
werd daarom beschouwd als een steen die het menselijk bewustzijn helpt zich te verheffen
naar het niveau van de spirituele zon, en om die reden schreven talloze oude volken allerlei




buitenzintuiglijke eigenschappen aan die steen toe. de rode vlekken worden veroorzaakt
door ijzeroxide en maken de steen daardoor tot een bloedstelpend middel. De Amerikaanse
Indianen gebruikten de steen als bescherming tegen wonden en insectenbeten, en voor het
stelpen van bloedneuzen en bloedende sneden. En op de navel gedragen oefende hij een
geneeskrachtige werking uit op maag en darmstoornissen. Door in een draaiende beweging
met de steen langs de wervelkolom omhoog te gaan, stimuleerde men ook de krachtcentra
van het energielichaam en de chakra's. De langzame, subtiele trillingen werden door de
chakra's opgenomen en brachten ze in harmonieus verband met elkaar. De steen brengt dan
ook dingen op 1 lijn. Je kunt trouwens ook een bak met water in het zonlicht zetten met zo'n
bloedsteen erin, gedurende 2 dagen. Het water absorbeert dan de trillingen en zo kun je een
tonicum bereiden voor het in balans brengen van de subtiele energieén in je lichaam. En zo
geeft de bloedsteen harmonie en rust in het systeem, hetzelfde waar een stier naar op zoek




Geboorte totemdier: De Bever.

Geboorte datum: 21 april t/m 21 mei.

Aarde invloed: De groeitijd.

Totem: Adelaar.

Wind Invloed: De Oosten winden.

Windstreek: Oost.

Element: Aarde met vuur.

Elementair: Schildpadclan. (Aarde)

Functie: Vastzetten.

Totemplant: Rode klaver.

Totemsteen: Heliotroop.

Tegenovergestelde totemdier: Slang.

Kleur: Geel.

Gunstigste Dag: Vrijdag.

Muzikale vibratie: D scherp.

Persoonlijkheid: Bepalend, Vindingrijk, Methodisch.

Gevoelens: Hoog verbonden.

Doel: Bezitten.

Natuur: Bedrijvig.

Positieve eigenschappen: Vastberaden, Zakelijk, Volhoudend.
Negatieve eigenschappen: Bezittend, Toegeeflijk aan zichzelf.
Seksuele driften: Veeleisend.

Verwantschap: De Specht, De Bruine Beer en De Gans.

Bewuste keuze: Zekerheid door bezittingen.

Onderbewust verlangen: Vrijheid van toebehoren.

Levenspad: Om te ontdekken en bezitten dat wat blijvende waarde heeft.
I Ching teken: Li. (Vuur. Succes door volharding.)

Spirituele alchemie: Yin overheerst.

Moed je in stand houden: Aanpassingsvermogen, Medeleven.

Moed je vermijden: Onbuigzaamheid, Koppigheid.

Beginnende totems: Bever, Adelaar, Schildpad, Rode klaver, Heliotroop, Slang.
Je lessen: Door de maalstroom van het leven ontwikkel je flexibiliteit,
aanpassingsvermogen en medeleven. Je moet anderen de ruimte geven om zichzelf te zijn
en om de ruimte te krijgen om jezelf te zijn.

Typisch de Bever:



e Op liefdegebied houdt de Bever van lekker lang en traag. De Bever is sensueel en
opwindend, maar ook jaloers. Wie een Bever wil versieren moet vooral nooit
ongevraagd advies geven, maar juist geduldig luisteren naar de goede raad die de
Bever zelf te geven heeft.

e Bevers scoren vooral hoog als kok, vastgoedmakelaar en in de zakenwereld in het
algemeen.

e Keel, hart en nieren zijn de zwakke plekken op gezondheidsgebied van de Bever.

Geboorte Totem Bever is iemand wiens uiterlijke persoonlijkheid ondergedompeld is in een
innerlijk gevoel van onveiligheid als zij/hij binnentreed in deze huidige incarnatie. Dit gebrek
aan eigenwaarde kan voortkomen uit een onstabiele vroege jeugd omgeving of een gevoel
van een persoonlijk verlies. De Bever zal dan als razend een dam gaan bouwen voor zichzelf
waarbinnen hij zich echt veilig en geborgen kan voelen. Hij is iemand die aanhoudend zal
werken en zijn toegewijde aandacht zal geven aan gelijk welke opdracht waar hij zijn
gedachten op zet, tot dat project ten einde is zal hij niemand toelatend hem af te leiden van
dit proces. Naarmate hij naar volwassenheid groeit en verlangt voorbij het comfort en
geborgenheid te gaan van zijn nood in het hebben en bezitten van dingen met materiéle
waarde, kijkt Bever binnenin zichzelf om de lang begraven angst te identificeren, verlies en
verraad dat hem al die jaren heeft bespookt leidend tot dit punt in de tijd, angsten die zich
hebben opgestapeld in de enorme dam van twijgen, takken en boomstammen die zijn
mentale en emotionele ruimte vertroebelen. Het gebouwde fort is inderdaad kolossaal, en
net zowel gebouwd om anderen te verhinderen tot hem door te dringen (wat hij mogelijk
gelijkstelt aan blootstelling om nog maar eens "gekwetst" te worden), als om de voldoening
te hebben te weten dat hij op zichzelf kan vertrouwen vrij van verbondenheid met anderen.
Nochtans, omdat we allen hier zijn om met elkaar om te gaan, te leren van elkaar en elkaar
lief te hebben, is dit huis gedoemd ooit in te storten op Bever op een gegeven ogenblik
langsheen de groei van hun Ziel. Nochtans, eens de verbinding is gemaakt dat er iets "meer"
is dan het hebben van een dak boven het hoofd of een zekere bron van inkomsten om op te
vertrouwen, dan kan Bever zijn groot gevoel voor industrie en vindingrijkheid toepassen in
het overwinnen van de gewichten die haar dreigen onder te trekken in de duistere wateren
van handelen doorheen onbewustheid. Denk aan Bever zoals zij haar dam bouwt, zij is de
hervormer in het koninkrijk der dieren zoals zij druk is met het om knauwen van het hout dat
nodig is om de dam te bouwen die haar en haar nakomelingen veiligheid en onderdak zal
geven. Dit doende, veranderd ze niet enkel het landschap of het uitzicht van het houtland
rondom haar, ze verandert de loop van de rivier of stroom, scheppend een nieuwe energie
om de natuur in evenwicht te brengen. Wat is dit anders dan Hervormen, en de erkenning
dat om nieuw leven gegeven te kunnen worden en het te laten groeien het oude eerst moet
opgeruimd worden? Door het aanpakken van haar leven vanuit het perspectief van
persoonlijke groei, beweegt Bever voorbij de Bewuste intentie om te Hebben en te Bezitten,
om dan te vinden de Geborgenheid (Veiligheid) Binnenin, en daarbij volbrengend de
Opdracht van het Hogere Zelf.




