De Leeuw.

Als je geboren bent tussen 23 juli en 23 augustus en
een Leeuw bent, is je totemdier de Zalm, jawel; je
bent geboren in de rijp tijd, de periode in het jaar
met warme Zuidenwinden waar de Zon op het
Noordelijke Halfrond het warmst is, en de vruchten
van Moeder Aarde laat rijpen. De rijp tijd is een
periode van openheid en warmte. Als Leeuw behoor
je tot de Haviksclan, waardoor je extravert en vitaal
bent en een onverzadigbare innerlijke drang hebt om
onafgebroken in de weer te zijn. Je bent meestal de
spil van de activiteiten waarmee je bezig bent. Je totemdier is de zalm, die in Noord Europa
beschouwd werd als de koning der vissen. deze magnifieke vis kan tot 1,5 meter lang
worden en tot 30 kilo zwaar. Hij is een volleerde navigator, die zijn weg van de zee naar
geboorterivier weet te vinden e stroomopwaarts naar zijn paaigrond toe zwemt. Op deze
tocht kan hij over watervallen tot 3 meter hoog springen. Hij werd in de oudheid met
wijsheid en doelgerichtheid geassocieerd. In aanleg is de zalm als totem gezegend met een
lang leven, zodat ze kunnen leren in waardigheid oud te worden. De zalm beweegt zich
dermate sierlijk door het water dat ze nauwelijks enige deining veroorzaken. In de rijp tijd
geboren mensen zouden hun totemdier moeten nabootsen en zich door het leven leren
bewegen zonder verstoring of deining te veroorzaken. Je totemplant is de Framboos, en je
totemedelsteen de kornalijn of carneool. De framboos is je totemplant als je een Leeuw bent
of Zalm volgens antibiotische eigenschappen. Van de bladeren kan men een milde en
smakelijke kruidenthee getrokken worden, die misselijkheid verlicht, vooral bij zwangere
vrouwen en helpt ook bij menstruatie problemen. De thee maakt daarnaast de slijmvliezen
schoon en normaliseert de bloedsuikerspiegel. Net zoals hun totemplant worden zalmen
vaak door anderen opgezocht vanwege hun plezierige gezelschap. Net zoals de framboos
kunnen zalmen anderen helpen hun problemen uit hun systeem te spoelen. en de carneool
is dus je totemmineraal. De steen is vleeskleurig of rood en carneool betekent letterlijk
vleeskleurig. Het is een steen van integriteit en gold onder de Indianen vaak als symbool van
de kracht en schoonheid van Moeder Aarde. Carneool stimuleert en zet tot actie aan. Hij
verzacht woede en verdrijft de aandrang om ruzie te maken. De kleur die bij je hoort als
Zalm is rood, en als je andere mensen kent die een zalm of leeuw zijn, kom dan snel ter zake.
Zalmen verfoeien gebeuzel. Hoor hun standpunt aan Het is het enige dat voor hen telt. Ze
hebben er een gruwelijke hekel aan in de rede te worden gevallen. Moedig zalmen aan maar
niet door gevlei. Als ze vermoeden dat je onoprecht bent, verlies je al vlug hun respect.




Geboorte totemdier: De Zalm.

T P H\. S S o

Geboorte datum: 23 juli t/m 23 augustus.

Aarde invloed: De rijpingstijd.

Totem: Muis.

Wind Invioed: De Zuiden winden.

Windstreek: Zuid.

Element: Vuur met water.

Elementair: Havikclan. (Vuur)

Functie: Doen.

Totemplant: Frambozenstruik.

Totemsteen: Carneool.

Tegenovergestelde totemdier: Otter.

Kleur: Rood.

Gunstigste Dag: Zondag.

Muzikale vibratie: F scherp.

Persoonlijkheid: Trost, Energiek, Zeker, Enthousiast.

Gevoelens: Passioneel, Intens.

Doel: Heerschappij.

Natuur: Veeleisend.

Positieve eigenschappen: Vrijgevig, Grootmoedig, Creatief.

Negatieve eigenschappen: Dominant, Arrogant, Dogmatisch, Intolerant.
Seksuele driften: Onverzadigbaar.

Verwantschap: De Uil en De Valk.

Bewuste keuze: Om te heersen.

Onderbewust verlangen: Emotionele stabiliteit.

Levenspad: Om een doel te vinden.

| Ching teken: K'an. (Water. Verlangen naar samenhang.)

Spirituele alchemie: Yang overheerst.

Moed je in stand houden: Tolerantie, Emotionele stabiliteit, Rechtvaardigheid.
Moed je vermijden: Arrogantie, Egoisme, Kinderachtig gedrag.

Beginnende totems: Zalm, Muis, Havik, Frambozenstruik, Carneool, Otter.

Je lessen: Je komt vaak in situaties die je uitdagen je koppigheid in te tomen en meer
flexibeler en begripvoller te worden ten opzichten van anderen. Je zult leren begrijpen dat
voldoening niet komt door de dingen naar je hand te zetten, maar door toe te staan dat
dingen gebeuren.



Typisch de Zalm:

e Liefde is voor de Zalm even noodzakelijk als eten en drinken. De Zalm is een vurige,
verleidelijke en hartstochtelijke partner, die nooit genoeg krijgt van het minnespel,
Een Zalm vang je met een welgemeend compliment en met veel respect.

e De Zalm zou zowel carriere kunnen maken in de showbusiness, het leger of de
politiek, maar ook een functie in de public relations of een kunstzinnige baan
behoren evengoed tot de mogelijkheden van de Zalm.

e Hoge bloeddruk, stress of rugklachten kunnen zich af en toe voordoen als gevolg van
de te hoge verwachtingen die de zalm constant aan zichzelf en anderen stelt.

Geboorte Totem Zalm is een individu wiens uiterlijke persoonlijkheid gedreven word door de
nood aan Creéren en het hebben van heerschappij over haar/zijn omgeving. Het verlangen
tot creéren word gemotiveerd door Geboorte Totem Zalm zijn wens een blijvende indruk
achter te laten. Afhankelijke van het niveau van persoonlijkheid vanaf het welke het Zalm
individu wenst te opereren, kan dit zichzelf manifesteren door het verlangen anderen te
inspireren door hun eigen voorbeeld, en aldus een lantaarn zijnde in de duisternis, of ze
opereren mogelijk vanuit het verlangen erkenning te krijgen voor de prestaties die zij
hebben gemaakt tot verzachting van de gevoelens van twijfel aan het zelf dewelke hun
kunnen achtervolgen tot ze de les van Zelf aanvaarding hebben geleerd. Net zoals de Zalm
huiswaarts word gedreven om kuit te schieten, is het individu die Zalm als haar/zijn
Geboorte Totem heeft, zeer vervuld als ze de diepten van hun ziel (thuis) gaan verkennen
zodat een waarlijk kunstwerk het leven word geschonken in de vorm van poézie,
schilderijen, of de minder tastbare creatie van ideeén. De emotionele stromen van het leven
gaan mogelijk heel diep, en met momenten zeer stormachtig, naarmate de Zalm zijn weg
stroomopwaarts verder zet tegen schijnbaar onneembare hindernissen opat hij zijn soort
zou kunnen voortplanten, zal Geboorte Totem Zalm waarlijk heel worden als zij/hij de
stromen heeft overwonnen heersen binnenin hun eigen hart. Enkel als zij/hij de les geleerd
hebben dat de Bestemming niet het Einde is, en dat de stromen van het leven niet altijd een
stroomopwaarts gevecht zijn, als het besef is gekomen dat iemand binnenin moet delven
voor de Antwoorden die ze wanhopig zoeken, kunnen zij het inzicht vinden die het Geboorte
Recht is van deze Totem. Dan, terwijl ze zwemmen in de diepe heldere wateren van
Bewustzijn en Begrijpen, zullen ze zich realiseren dat de doorgang naar Huis zich altijd al
Binnenin bevond.




