
 

De Ram. 

Je bent een valk als je geboren bent in de ontwakingstijd van 
het jaar tussen 21 maart en 20 april. Als valk behoor je tot de 
clan van haviken, de vuur clan. [Dark Falcon] De rode havik 
werd door talloze indianenstammen vereerd en zijn veren 
waren een kostbaar bezit, die gebruikt werden in ceremoniën. 
Net zoals je totemdier is de onder de valk geboren mens 
iemand die graag zijn vleugels uitslaat. Ook zij zijn jagers, 
maar je prooi bestaat vaak uit een nieuw idee, een nieuwe 

ervaring of nieuwe plaatsen om te bezoeken. En net zoals de valk die tot op grote hoogten 
kan vliegen, zo doen de mensen met deze totem dat ook met hun hooggestemde idealen, 
wel kunnen ze snel afgeleid zijn. Je totemplant is de paardenbloem, een overblijvende plant 
die in Noord Amerika en Europa zeer veel voorkomt op grasland en onbebouwde velden en 
langs oevers. In gecultiveerde gebieden wordt de plant zelfs als zoiets als een plaag 
beschouwd. Delen van de paardenbloem zijn medicinaal te gebruiken. wortel, blaadjes en 
bloemen. De paardenbloem wordt ook wel pluizenbal genoemd, met hun zaadjes die op de 
wind vervoerd worden, en nagenoeg overal groeien waar ze landen... Valken zijn als hun 
totemplant, ze waaien gemakkelijk van de ene naar de andere plaats, of van het ene naar 
het andere idee, en vliegen direct en spontaan op dingen af. Valken kunnen zelf in heel veel 
opzichten baat hebben bij de kalmerende en geneeskrachtige, ook bloedzuiverende 
eigenschappen van hun totemplant, de paardenbloem. Molsla bijvoorbeeld is rijk aan 
vitamine C, B, E en G, en bevat essentiële mineralen zoals calcium, ijzer, fosfor en kalium. 
Wanneer je als valk bent geboren in de tijd van de Ram, dan is je totem edelsteen de Opaal. 
De Opaal heeft zich gevormd op warme plaatsen met druk, zoals in spelonken in vulkanisch 
gesteente of in de buurt van warme bronnen. De steen kan daarom gebruikt worden om 
warmte en druk te verduren en is vooral geschikt als je onder emotionele druk staat of een 
vuurproef moet ondergaan! De Opaal is dus heel geschikt als je moet leren je emoties in 
bedwang te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Geboorte totemdier: De Valk. 
 
 

• Geboorte datum: 21 maart t/m 20 april. 
• Aarde invloed: De tijd van het ontwaken. 
• Totem: Adelaar. 
• Wind Invloed: De Oosten winden. 
• Windstreek: Noordoost. 
• Element: Vuur. 
• Elementair: Havikclan. (Vuur) 
• Functie: In werking stellen. 
• Totemplant: Paardenbloem. 
• Totemsteen: Opaal. 
• Tegenovergestelde totemdier: Kraai. 
• Kleur: Geel/Groen. 
• Gunstigste Dag: Dinsdag. 
• Muzikale vibratie: C scherp. 
• Persoonlijkheid: Actief, Krachtig. 
• Gevoelens: Snel opvliegend. 
• Doel: Activiteit - Nieuwe dingen starten. 
• Natuur: Impulsief. 
• Positieve eigenschappen: Onderzoekend, Avontuurlijk, Minzaam. 
• Negatieve eigenschappen: Egoïstisch, Ongeduldig. 
• Seksuele driften: Gemakkelijk, Opgewekt, Snel vurig en passioneel. 
• Verwantschap: De Zalm en De Uil. 
• Bewuste keuze: Het initiatief nemen tot/en leiden. 
• Onderbewust verlangen: Wijsheid door persoonlijke ervaringen. 
• Levenspad: Het verkrijgen van individualiteit door inzicht of scherpzinnigheid. 
• I Ching teken: Ch'ien. (Hemel. Succes door inspanning.) 
• Spirituele alchemie: Yang overheerst. 
• Moed je in stand houden: Geduld, Volharding, Medeleven. 
• Moed je vermijden: IJdelheid, Zelfgenoegzaamheid, Onverdraagzaamheid. 
• Beginnende totems: Valk, Adelaar, Havik, Paardenbloem, Opaal. Kraai. 
• Je lessen: Ontdekken dat het geluk door delen komt en dat individualiteit niet egoïstisch 

hoeft te zijn, maar dat het je kan verrijken wanneer het in harmonie met anderen is. 

 

Typisch de Valk: 



• Een Valk als minnaar/minnares valt niet te onderschatten. Want in de liefde is dit 
type even stormachtig als op alle andere terreinen. Wie het hart van een Valk wil 
veroveren, moet zo boeiend mogelijk uit de hoek komen. 

• De Valk zou uitstekend kunnen presteren in een topsport, maar ook elektronica heeft 
de belangstelling van de Valk. 

• Hoge bloeddruk, hoofdpijn migraine of stress kunnen de Valk op minder gelukkige 
momenten storen.  

Geboorte Totem Valk is een individu wiens uiterlijke persoonlijkheid vol beweging is, omdat 
ze in hun dagelijks bestaan door de lucht vliegen zoekende nieuwe doorgangen te forceren 
zodat anderen voordeel kunnen halen uit hun bekwaamheid in het verkennen van nieuwe 
gebieden. Nochtans, terwijl de ziel van de Valk verlangt te leiden, als zij/hij nog niet het 
innerlijke luchtruim van hun eigen persoonlijkheid hebben verkend en dan deze kennis 
hebben geïntegreerd in hun benadering van hun Levenspad, zullen ze niet de nodige 
gereedschappen bezitten voor het ware leiderschap. Ware leiders worden geboren 
doorheen de vlucht van ervaring, naarmate ze ervaringen confronteren en de geleerde 
lessen integreren, en bijgevolg een "rolmodel" worden voor dezen die de ontwikkelde ziel 
van de Valk op haar vleugels gade slaan. Enkel door eerst hun eigen innerlijk domein te 
verkennen en de motivaties te ontdekken achter hun vaak onbewust verlangen om te leiden 
en dorst naar het openen van nieuwe paden, zal het Valk individu mogelijk de nodige sterkte 
van wijsheid hebben om haar/hem verder te dragen in ongekende domein van de toekomst. 
Zonder vreedzaam tot leven te komen in het hier en 'nu', kan het Valken individu niet het 
evenwicht bezitten tussen de pioniersgeest en de praktische kennis die nodig is voor het 
volbrengen van hun Geboorte Rol als Leider. Want een leider die leid in haast en zonder 
voldoende voorkennis kan ongewild zichzelf en dezen die deze dynamische ziel volgen in 
gevaar brengen. Wanneer iemand met de Geboorte Totem Valk de lessen van de 
persoonlijkheid heeft geïntegreerd met het Levens Pad (Ziel lessen/Kracht Totem), is de 
schoonheid van de valk vliegend op haar vleugels een prachtig tafereel om vast te houden, 
en de geest van een waar Leider verschijnt. Valk zal dan door de lucht scheren als een pijl die 
afgaat op zijn doel. De manier waarop de Valk haar/zijn eigen lessen benaderd, zal zijn alsof 
de les de prooi is die dient waargenomen, aangepakt en geconsumeerd te worden, zodat de 
les nooit zal hoeven herhaald te worden. In oude tijden, was de valk de gezel op de 
jachtpartijen van de aristocratie. Als dusdanig, werden deze prachtige schepselen behandeld 
met eer en respect voor hun scherp zicht, snelheid bij het vliegen, en precisie van bewegen. 
Net zo, bezit het individu met Valk als zijn Geboorte Totem de mogelijkheid zijn bewegingen 
met elegantie en bewustheid te timen langsheen zijn levenspad. Dit resulteert in een 
versnelde integratie met elke Richting die word geconfronteerd langsheen de Sacrale Hoepel 
des Levens. Dit brengt hen dan de nodige ervaring de staartveren te schikken van het ware 
Leiderschap, en aldus te voldoen aan de motivatie van het Hogere Zelf om te leiden door het 
visioen van wijsheid. 
 

 


